
‘aan de geheiligden in Christus Jezus, geroepen heiligen, met 

allen die de Naam van onze Heere Jezus Christus aanroepen, 

1Corinthiërs 1:2

Grote God en liefdevolle Vader, wat ben ik U dankbaar voor deze 

roeping. Allereerst dat U in Christus mij geroepen hebt, maar direct 

ook dat ik met zovele anderen de Naam van onze Heere Jezus 

Christus mag aanroepen. We mogen weten ‘geheiligden’ te zijn. 

Door U, in Christus, aparte te zijn gezet. Niet omdat we beter dan 

andere mensen zijn, maar omdat we geantwoord hebben op Uw 

roepstem. Zo hebben we genade en vrede ontvangen, door Uw Zoon, 

onze Heere Jezus, dank voor dit onverdiende en voortreffelijke in 

Jezus naam. Amen.


